
 

Nu heb ik even tijd op station Geldermalsen om rustig een boterhammetje te eten, 
want de trein komt pas over 20 minuutjes. Dat is de boemel naar Dordrecht en ik 
verheug me op het boemelen.  

Ik weet nog van de vorige keren dat in de boemel een soort huiskamer situatie op me 
wacht. 

 

Ik heb zitten filosoferen in de trein met neder dat is leuk maar nu stap ik uit en vind ik 
het water weer terug. Dat wil zeggen het kanaal waar ik langs ga lopen verberg zich 
achter merkwaardig veel heggen woonboten. Er staat zelfs een bordje parkeren 
alleen voor bewoners dat had een bordje alleen voor waterbewoners moeten zijn. 

 

Dit is nog wel een heel industrieel stukje Gorinchem, maar ook hier bloei de 
krokussen en de sneeuwklokjes Ze staan allemaal wijd open omdat het zulk mooi 
weer is vandaag. Zo gaat mijn aandacht ook wijd open. 

 

Aan de overkant van het water zie ik nu het bolwerk waar ik de vorige keer in redelijk 
gestrekte draf overheen ging omdat ik toen een trein wilde halen van deze kant dan 
ziet het er gebolwerkt uit 

 

De man die ik net sprak die zei 'het duurt nog wel even' en hij zei 'we kunnen het nog 
wel afwenden'  dus hij was positief over het mitigeren  van de dreiging En toen ik de 
Noordzeedijk presenteerde, zei die 'maar die hebben we dan ook niet nodig' Dus wel 
een leuk gesprek, geen donatie 

 

Ik zie in de verte de auto rijden op de A12 daar reed ik gisteren zelf ook maar wat 
beleef je het ontzettend anders als je er dwars op staat en te voet naartoe gaat 

 

De kale bomen hier langs het Merwedekanaal hebben een intrigerend spel van licht 
en schaduw op hun bast. Een op hun takken ook. Op de grond verdubbelt zich 
dat,  is mooi. 

 

 



En deze mensen maken zich geen enkele zorgen over waterveiligheid. Ze dachten 
d'r zelfs nooit over na en dat is gezien hun mimiek iets waar ze nog trots op zijn ook 
dus weer bijzonder gesprek  maar zeker geen donatie. 

 

Nou, dat was me toch een mooi en lang gesprek met een wandelaar. Hij is visser en 
duiker, dus hij weet wel wat van water en water kwaliteit en kennelijk vangt-ie weer 
meervallen en is er weer zalm en steur. Hij vist ook in de Waal bij Woudrichem, dus 
in mijn riviertje. Hij zegt 'weet je wat we moeten doen, ik maak me zorgen over de 
enorme druk die de uitdijende mensheid op deze planeet geeft,  dus minder mensen 
is belangrijker dan waterveiligheid. Later zei hij dat het allebei wel belangrijk was En 
ja, wat moet je met die gedachte van minder mensen, ik denk dat het een goeie 
gedachte is maar ik maak me toch op dit moment zelf meer zorgen over 
klimaatverandering Hoewel het een natuurlijk het ander aandrijft - minder mensen 
minder klimaatveranderingen.  Uitgebreid gesprek, leuke prikkelende gedachtes. Wat 
kan het toch mooi zijn om aan het wandelen te zijn. Deze man had een hoge pet op 
van de waterschappen en van Rijkswaterstaat, hij heeft een bij Waterstaat werkzame 
zus, dus vond hij dat hij wel kijk heeft op wat daar gebeurt. waterschappen heffen 
meer belasting dit jaar, maar dat betaalde hij graag. Ik legde hem het NulNAP project 
uit en hij zei 'heb je nog wel effe te gaan, ik hoop dat je er mooi weer bij hebt'  en hij 
wees naar het kerkhof dat aan de voet van de dijk ligt hier en zei 'en je moet het nou 
doen, want strakjes lig je daar.'  

 

 

En dan kom ik iemand tegen die in de net iets lager gelegen woonwijk woont aan 
mijn rechterhand  - dus links kanaal wij  op dijk rechts woonwijk - en ik vraag 'denk je 
daar wel over na dat je zo laag woont' ja zei die 'ik heb een noodpakket op zolder 
liggen' dus daar even over doorgepraat. 'Denk je dat je die echt nodig heb' vraag ik 
en hij zegt een beetje schaapachtig 'nee, ik denk het niet, maar ik wil toch voorbereid 
zijn.' Doorpratend blijkt hij bij  de brandweer te werken en ook de brandweer denkt na 
over wat nou als ze mensen uit het water moeten trekken Dus ze leerden zwemmen 
in een brandweerman pak omdat als ze een ondergelopen gebied betreden en er is 
een zinkput of zo, dan moeten ze wel het hoofd boven water kunnen houden Ja zo 
kom je weer allerlei interessante doorsnedes tegen van hoe Nederland met water 
opereert Hij refereerde aan de watersnoodramp van 53 maar vooral aan de 
overstromingen bij Valkenburg waarover hij zei 'ja, dat zouden we moeten kunnen 
oplossen maar we zijn er eigenlijk niet goed op voorbereid.' Ze houden kennelijk ook 
samen met de water-reddingsbrigades oefeningen. 'Er wordt steeds meer nagedacht 
over water onveilige situaties' zei hij weer heel interessant  

En ook interessant: hij zei uit eigen beweging toen hij wegliep 'mag ik je QR-code 
nog even scannen' dus gaat ie ook nog doneren 

 



Ik probeer vandaag een andere insteek uit voor het collecteren door mensen eerst te 
vragen 'woont u hier in de buurt.' ' Denkt u wel eens na over waterveiligheid' 'wat 
vindt u daar dan van' en dan vertel ik dat ik me daar zorgen over maak. Dus het 
startpunt is veel meer 'jullie wonen hier en het water komt heb je daar wel eens over 
nagedacht makker' Het leidde vandaag tot een paar fijne gesprekken.  

 

 

Toch wel jammer, hoeveel wandelaars die ik tegenkom zich helemaal hebben 
opgesloten tussen twee oortjes. Terwijl ik het zo fijn vind om het landschap langzaam 
via ogen oren, neus en zelfs de voeten binnen te laten komen. 

 

Ik loop trouwens alweer op een dijk, blijft een terugkerende thema op NulNAP  

 

De eerste narcissen dansen in de wind Doet me echt denken aan de Yorkshire Dales 
waar dat de enige vlekjes kleur in het hele landschap waren 

 

 

Ik teken een terp en moet erg aan de ontmoeting van daarnet denken die 
brandweerman die bedacht had hoe hij bij hoog water van zijn huis naar zijn kazerne 
kon komen, hij had  precies verkend hoe hij over de dijk naar zijn werk kon komen als 
het water kwam 

 

Aan de overkant, het mooie kerktorentje van Spijk dat is een ui met een puntje dat 
zie je hier niet veel  

 

Ik ga nu tussen de bomen doorl open aan de voet van de dijk aan de land kant en 
dat heeft heel veel mooie grillige schaduwen van die bomen en die takken op het pad 

 

Als je beneden aan de dijk loopt, is die gelijk een stuk hoger dan van bovenaf gezien 
Allemaal een kwestie van perceptie  

 

Op de dijk gaat nu duidelijk de school uit 



 

Water kabbeltjes van een stuw in de Wetering die langs de dijk loopt . Water in 
Nederland maakt niet zo ontzettend veel geluid meestal 

 

Waar ik nu loop is eigenlijk een olifantenpaardje, is grappig. Dan zie ik olifanten voor 
me uitlopen, slurf in staart tussen de bomen . Wat is visuele verbeeldingskracht nog 
iets moois 

 

En dan ontdek ik ook giraffen aan de overkant bij het bedrijf die van die bakjes op 
lange uitschuifbare masten verhuurd en heel woud van giraffen lange nekken kleine 
hoofden zouden ze in Arkel wel weten dat ze eigenlijk op de savanne wonen. Nou 
belangrijker vraag zouden ze in Arco wel weten dat ze onder het waterniveau woon. 

 

Nu komt het goede schip de Burgzand voorbij Wel wonderlijk als je met je voeten 
onder het niveau van de scheepskiel loopt 

 

Het is vandaag een sneeuwklokjes wandeling Overal staan sneeuwklokjes in de 
tuinen van de woonwijk aan mijn rechterhand onder de dijk Maar d'r zijn er ook 
ontsnapt aan de reisleiding, naar de overkant van de sloot en er zijn er zelfs tegen de 
dijk omhoog gerold. Hoe komen ze daar? Mijn theorie is mieren die de zaden van de 
sneeuwklokjes - die zoete kleine stukjes hebben wat de mieren lekker vinden - 
meenemen naar boven er is dus geen einde aan de sneeuwklokjes kolonisatie 
oftewel de Gallantiele overname van het dijklichaam. 

 

Hier stuit mijn olifanten paadje op het brugwachtershuis en loop ik weer omhoog. De 
dijk op bij Arkel. Ik zie hier een ouderwetse windmolen en een vrij nieuwe ophaalbrug 
de Rijksstraatwegbrug over het kanaal met Merwedekanaal. 

 

Gesprekje met de eigenaar van de bank waarop ik nu zit tegen de gevel van het 
voormalige brugwachters huis Hij woont fijn hoog en zegt ja dit hele dorp zit op plus 
een NAP. Hij is zich van die hoogte zeer bewust maar of het genoeg gaat zijn, zegt 
hij, dat weten we niet. Het zal onze generatie nog wel duren en die van onze 
kinderen ook maar voor de kleinkinderen gaat het spannend worden . Hij bleef er blij 
bij kijken overigens, en ik ook. En ik zei 'moeten we toch maar vooral genieten van 
elke dag' Pluk de dag, oh dat ik daar nog eens mijn toevlucht toe moet nemen. Mijn 
gereformeerde grootouders roteren nu in hun graf. 



 

De vraag is nu kies ik voor de westkant van het Merwedekanaal dat isZuid-Holland of 
de oostkant van het Merwedekanaal dat is Utrecht, en dat scheelt precies een minuut 
dus daar zal het niet aan liggen. Denk dat ik er Zuid-Holland van ga maken 

 

Dit stukje loop ik iets van het kanaal af. En alweer van die mooie dijkhuizen. Dat hou 
ik toch zo van, die langgerekte bewoning langs de dijk Deze mensen hebben 
verticaliteit in hun tuinen 

 

Steek het spoor over, kwam ik vanochtend met de trein langs,  hier zou ik ook 
kunnen stoppen maar ik denk dat het leuker is om nog even door te wandelen En ik 
heb ook nog wel best wel puf in de benen dus we zitten nog even door. Wel een leuk 
stationnetje trouwens van Arkel, midden in het niks eigenlijk . 

 

Een bordje van het Rivierenland fonds over een oude boerderij, ergens in mij gaat 
een belletje die zegt 'potentiële donor?' 

 

Ik sprak een dame hier op de dijk, over waterveiligheid, en die zei ja het is wel 
spannend geweest toen we moesten even evacueren in mijn jeugd, in 1995,  en toen 
ik vroeg 'waar haal je dan het vertrouwen vandaan om hier te blijven wonen' toen zei 
ze 'dat doet die Ene daarboven die geeft mij dat vertrouwen'  

 

En hier een wit burgerpaleis Schoonzicht heet het uit 17 64 van de familie Hoed van 
den Heuvel kan een bordje niet zo heel erg goed lezen maar die hebben dus al heel 
lang vertrouwen op God en terecht want het huis staat er nog altijd 

 

En aan de overkant is iets gesloopt een heel terrein geen idee wat het was maar het 
is een volgens mij een goeie kandidaat om natuurterrein te worden. Ga dat later eens 
even opzoeken. 

 

Hier wordt de stationsweg de Bazeldijk en heel mooi het bushaltetje heet de 
Bloklandsse Paal 

 



Hier duikt het kanaal weer op aan de rechterkant, begeleid nog steeds door die 
prachtige hier enkele bomen rij Waar ik nu niet tussendoor kan lopen want ze zijn en 
enkel en aan de overkant. Niks mis mee. Ik loop nu langs al die prachtige dijkhuizen. 

 

Ik denk na over een kunstwerk waar de dijk en de dijkhuizen in voorkomen. Op 
een  wereldtentoonstelling ?? had John Kormeling ?? een weg met allemaal 
Nederlandse iconische gebouwen er langs en dat in de lucht in een soort 8 
Opzoeken wat dat ook alweer was 

 

Het is niet typisch anders hier dan langs de dijken van West-Brabant of tussen de 
rivieren, behalve dan dat de boerderij hier zich niet langs de dijk plooien maar met 
hun kont naar het de polder en met hun kop naar de dijk staan 

 

Hier ergens vlakbij moet ik mijn iconische foto genomen hebben die ik bij  mijn 
research voorstel heb ingeleverd dus voor dat ik ging wandelen en dat klopt. Ik zoek 
het even op die foto is genomen in Hei-en-Boeicop. Dat is hier niet zo gek ver 
vandaan. Wat zien we: bomen, tussen de bomen door polder, aan het eind van de 
polder knotwilgen,  en ook de schaduw van de bomen die ik vandaag zo bijzonder 
vond spelen op die foto een grote rol.  Boeiend 

 

Er komt hier schapen geur voorbij en ik zie ook een heleboel mooie kweekkastjes. 
Moet weer denken aan mijn plan om die vol te zetten met water en dat dan mee te 
laten bewegen met het getij Moet toch mogelijk zijn om dat ergens te creëren 

 

Hier de eerste knotwilgen in opleiding dat wil zeggen ze zijn net geplant. Ze zijn een 
keer geknot maar verder is het nog niet veel 

 

Ik krijg genoeg van de dijk en al die vrachtwagens die me steeds de berm in drukken. 
Gelukkig vind ik hier weer een paadje dicht langs het water. Daar rijdt niemand. Daar 
zijn alleen stille voetstappen ooit geweest. Te romantisch de dubbele veronderstellen 
dat de boeren er met hun tractoren wel rijden. 

 

Ik ga even zitten op de harde rand van corten staal die hier het land en  het water 
scheidt. Een hele harde afscheiding. maar zo dichtbij het water is het wel mooi om te 
zien hoe het licht zich spiegelt Beter hier te zien dan vanaf de dijk  



 

Verderop wordt een schip uitgeladen, een grote graver schept de buik van het schip 
leeg en voegt happen toe aan bergen grit en zand  

 

Mijn idee van tijd hebben is ook wel veranderd. Dat uit zich vooral in de gedachte dat 
ik nu niet meer ga opzoeken wanneer de bus precies gaat. Als ik bij de bushalte ben 
dan ben ik daar en als er een bus komt dan komt ie Hoef ik ook niet meer in 
gestrekte draf 

 

Het is wel fijn om een punt te hebben om naartoe te lopen. Dat is nu de volgende 
brug over het Merwedekanaal die ik steeds groter zie worden zonder dat ik het 
gevoel heb dat ik daar erg veel moeite voor doe. 

 

En daartussen de boerderij langs de dijk duikt  ineens een piepklein kerkje op wat 
grappig zouden er hier langs de dijk een paar boeren voor zichzelf zijn begonnen met 
kerk net zoals ze vroeger samen een klein waterschapje vormden 

 

Ach hier ligt het lijk van een knotwilg die het opgegeven heeft, maar ik denk ook al is 
ie ineens horizontaal dat uit ieder stukje weer een boom kan ontspruiten ofwel : 
hoopvol 

 

Ik tik nog twee langs boerderijen af, niet dominant hier, maar toch wel aanwezig 

 

En ik ben in Meerkerk en de volgende bushalte is in zicht en het busje komt zo maar 
ik ga nog een bushalte verder naar een aantrekkelijk hoekje in de route langs het 
kanaal dat wil ik nog wel even van dichtbij zien vandaag en dan is het wel klaar  

 

Daar kwam een open auto langs dat is de zwaluw die de zomer aankondigt en de 
grote 'laat de open auto uit ' dagen die gaan komen In Meerkerk mensen zonder jas 
op een terrasje we gaan de warmte tegemoet 

 

Nu rijd ik met twee busjes dat is lijn 81 in lijn 80 de hele route terug over de dijk die ik 
gelopen heb. Dan kan je vertellen dat gaat aanmerkelijk veel sneller, als ik het 



wachten op het volgende busje niet meetel tenminste. Waaro maken ze bushaltes 
zonder bankjes? Ik zit nu in kleermakerszit op het busstation perronnetje en word 
uitgelachen door passerende jonge fietsers en een enkele auto toetert .  

 


