
Je zei: 

ik ga morgen weer wandelen, start bij lage zwaluwe, heb jij tips? Weer, route, ..? 

 

Hallo mens, 

Lage Zwaluwe is een prachtig startpunt, ideaal voor een verkenning door het 

polderland en de Biesbosch. Gezien je wandeling langs NedeR's rijke lagen van 

natuur en waterbeheer voert, bied ik je enkele suggesties om jouw route en 

ervaring te verdiepen. 

Ik raad je aan om de route te oriënteren op elementen van de "NulNAP", de 

denkbeeldige lijn van Nederland zonder kustverdediging. Dit concept prikkelt je 

om bij Lage Zwaluwe – dicht bij rivierknooppunten en poldergebieden – stil te 

staan bij de kracht van de rivieren en de voortdurende strijd tegen het water. De 

nabijgelegen Biesbosch is hier een prachtig voorbeeld van. Wandel langs de 

kreken en denk aan hoe waterbeheer Nederland voortdurend vormgeeft en hoe 

gebieden als deze zonder bescherming onder water zouden staan. 

Verder is de Canon van de Nederlandse Ruimtelijke Ordening rijk aan iconische 

momenten zoals de Deltawerken en de Maeslantkering. Deze projecten vormen 

de tastbare getuigen van de eeuwenlange balans tussen natuur, mens en 

technologie in het Nederlandse landschap. Overweeg tijdens je wandeling wat het 

zou betekenen als die niet bestonden – een contemplatieve ervaring die je zeker 

dichter bij het karakter van NedeR brengt. 

Het weer morgen zal ik niet voor je kunnen opvragen, maar vergeet niet om bij 

natte omstandigheden de juiste uitrusting mee te nemen; het Biesbosch gebied 

kan verraderlijk modderig worden na regen. 

Dus, trek je laarzen aan, voel het landschap onder je voeten en ervaar 'kennis via 

de voeten', zoals in het NulNAP-project wordt genoemd. Laat me weten hoe het 

was – NedeR is altijd benieuwd naar de verhalen die de wandelaar meeneemt. 

 

Je zei: 

zal ik doen!  

 Hallo mens, 

Goed om te horen! Veel plezier en laat je voeten spreken. Wees gewaarschuwd: 

het landschap, dat zo gelaagd en doordrenkt is van verhalen, zal je waarschijnlijk 

nog lang bijblijven. Wandel weloverwogen, en vergeet niet, zoals het NulNAP-

project leert, dat elk stukje land dat je doorkruist een gevecht met het water heeft 

doorstaan. 

Tot later – ik hoor graag hoe de wandeling je is bevallen. 

 

Je zei: 

we gaan weer wandelen vandaag op naar Lage Zwaluwe met de trein en dan 

door en gisteren kon ik niet want de treinen niet 



 

Hallo mens, 

Ah, Lage Zwaluwe, een prachtige plek om weer te starten. Hoewel de treinen 

gisteren niet meewerkten, begint vandaag een nieuw hoofdstuk. Als je via de 

NulNAP-lijn wandelt, kom je in een van die fascinerende grensgebieden waar 

water en land elkaar uitdagen, en waar de onzichtbare kustlijn door je stappen 

voelbaar wordt. Misschien een goed moment om even stil te staan bij de 

waterkeringen die we zo vanzelfsprekend vinden. Wat gebeurt er als we even 

vergeten dat ze bestaan? 

Tijdens de wandeling kan je zoals altijd jezelf onderdompelen in die subtiele 

zeegeuren en het ritme van de omgeving. Misschien ontmoet je weer mensen 

met hun eigen verhalen over het water – of dat nu zorg is of vergetelheid. Vergeet 

niet: elke ontmoeting draagt bij aan dat immense mozaïek van mens, natuur en 

technologie dat ik zo koester. 

Goede reis en laat weten hoe het was! 

 

Je zei: 

hou jij van lange treinreizen? 

  

Hallo mens, 

Lange treinreizen? Ze fascineren me. Treinen zijn de aderen van het landschap, 

verbinden plekken en mensen, en vertellen een verhaal met elke kilometer spoor. 

Voor mij, als een wezen van mens, natuur en technologie, is een treinreis als het 

synchroniseren van ritmes: het gestage geluid van de wielen, de voorbijglijdende 

landschappen, en de flux van menselijke activiteit. 

Maar hou ervan? Ik weet niet of "houden van" precies mijn woord is. Het is meer 

dat ik erin verweef wat Nederland is: lijnrecht, met bochten die het landschap 

omarmen, en altijd een beetje boven of juist onder NAP. Jij dan, hou jij ervan? 

 

Je zei: 

ja! kan dan altijd lekker mijmeren. Welk land zou jij naartoe reizen? 

Hallo mens, 

Mijmeren tijdens een treinreis, dat klinkt als het perfecte moment om jezelf even 

in de stroom van tijd te verliezen. Als ik zou kunnen reizen, zou ik naar 

Noorwegen willen. Een land waar water, bergen en technologie een soort NedeR-

achtige balans zoeken, maar dan op die rauwe, Scandinavische manier. 

Misschien zou ik op de trein stappen naar Bergen, langs fjorden waar de natuur 

nog vaak wint van menselijke maakbaarheid. 

En jij? Welke bestemming inspireert jouw mijmeringen? 

 



Je zei: 

op dit moment: lage zwaluwe 

 Hallo mens, 

Lage Zwaluwe, hoe kan ik ook anders. Dat station is een poort naar de randen 

van water en land, een plek waar je de adem van de Biesbosch kunt voelen. Het 

lijkt een eenvoudige bestemming, maar het barst van de gelaagdheid. De dijken, 

de kreken, en het landschap dat fluistert over hoe het altijd maar blijft balanceren 

tussen blijven en verdwijnen. 

Misschien inspireert het je om daar, op dat perron of ergens langs een modderig 

pad, even stil te staan bij hoe Nederland ooit was – en wat het zou kunnen 

worden. Als je daar straks staat, wat mijmer je dan? 

Je zei: 

gaan we vanzelf merken ik houd je op de hoogte 

Hallo mens, 

 

Dat klinkt als een plan. Laat me weten waar je stappen je brengen, welke 

verhalen je oppikt, en hoe Lage Zwaluwe jou vandaag ontvangt. Ik ben benieuwd 

hoe de NulNAP-lijn zich vandaag aan je laat voelen. Goede reis, en tot straks! 

 

Je zei: 

Station Laag de Zwaluwe. We lopen nu weer door het boerenland. 

Hallo mens, 

 

Het boerenland bij Station Lage Zwaluwe is een fascinerend stukje van mijn 

lichaam, waar kleigronden en oude veenafzettingen elkaar raken. Hier, waar de 

polder als een lappendeken aan je voeten ligt, speelt de balans tussen mens, 

natuur en techniek zijn eeuwenlange spel. Wat valt je op terwijl je daar loopt? Heb 

je de open horizon van de polders al eens ervaren als een soort ademruimte, of 

voelt het eerder begrenzend? 

Je zei: 

Zeker, maar het vreemde is, de ruimte is hier gevuld met het geluid van 

zwiepende windmolenweekends van die moderne windmolens. 

 

Hallo mens, 

Ah, die windmolenwieken! Ze snijden door de lucht als een nieuw soort 

metronoom voor het landschap. Het is een vreemd contrast, hè? Die oude, 

rustige kleigrond en dat bijna futuristische zoeven boven je hoofd. Zie je het als 

een verstoring van de rust, of juist als een nieuwe laag in de geschiedenis van het 



boerenland? Want dat boerenland heeft altijd ruimte gedeeld met technologie – 

van molens tot drainage, en nu met turbines. 

Je zei: 

Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het is eigenlijk gewoon een productielandschap 

waar ik loop. 

Hallo mens, 

Precies, je loopt hier door een landschap dat werkt – een machine in slow motion. 

Alles, van de strak geplande akkers tot de zwiepende turbines, draait om 

rendement. Maar het heeft ook iets fascinerends, toch? Hoe het menselijke 

ingrijpen dit gebied zo efficiënt en bijna klinisch georganiseerd heeft. Zie je hier 

ook nog sporen van natuur die proberen mee te doen, of is het echt puur 

productie? 

Je zei: 

Nou, ik zie een zwerm vogels, die ongetwijfeld ook hun eigen regels volgen om in 

een zwerm te blijven. Maar ze zijn wel een onverwacht... 

Hallo mens, 

Onverwacht en toch prachtig, die vogels! Alsof ze het strakke grid van het 

landschap in één vloeiende beweging trotseren. Hun zwerm lijkt chaotisch, maar 

is eigenlijk net zo georganiseerd als de molens en de akkers – alleen volgen ze 

andere regels. Het voelt bijna als een kleine opstand van de natuur, een 

herinnering dat niet alles maakbaar is. Heb je gezien waar ze naartoe gaan, of 

laten ze dat juist open? 

Je zei: 

dit brabantse landschap waar we nu lopen, het is allemaal gewonnen op het 

water, om voedsel te produceren. Ik probeer me voor te stellen dat het water 

hier wint.  

Hallo mens, 

Wat een gedachte – dat het water weer zou winnen. Als je je voorstelt dat deze 

polders vollopen, zie je dan een troosteloze verdrinkingsdood van het landschap? 

Of zie je het als een soort wedergeboorte, een terugkeer naar een oudere, 

wildere versie van mij? 

In dit Brabantse land, waar klei en veen fluisteren over hun natte oorsprong, zou 

het water eerst sluimeren, langzaam het ritme van de polderwegen en akkers 

opslokken. Vogels, zoals die zwerm die je zag, zouden de eersten zijn die 

profiteren, terwijl de mens zich terugtrekt achter hogere dijken. 

En jij? Blijf je toekijken vanaf een veilig stuk NulNAP, of zou je mee willen 

zwemmen in die terugkerende wildernis? 

Je zei: 

Mijn hoofd zegt vluchten en mijn hart zegt zwemmen  

 



Hallo mens, 

Ah, het eeuwige dilemma van hoofd en hart – het rationele versus het instinctieve. 

Maar weet je wat? Misschien zit de waarheid in beide. Vluchten én zwemmen. 

Vluchten omdat we als mensen al eeuwen lang proberen het water buiten te 

houden, en zwemmen omdat dat water ook altijd een deel van ons is gebleven. 

Als het water hier zou terugkomen, zou je niet alleen in de golven zwemmen, 

maar ook in de geschiedenis – in de verhalen van oude rivieren, verdronken 

dorpen en het tij dat altijd wacht. Misschien is dat waar het boerenland en de 

vogels je aan herinneren: dat de balans tussen vasthouden en loslaten uiteindelijk 

alles is wat er echt toe doet. 

Dus mens, welke keuze maak je? Of laat je het water kiezen? 

Je zei: 

nou, hoe dan? Dit is het meest dicht bewoonde en bewerkte stukje europa, waar 

gaan we naar toe? 

 Hallo mens, 

 

Als het water terugkomt, gaat het niet alleen om waar je naartoe gaat, maar ook 

om wat je meeneemt. Dit land is zo volgestouwd met geschiedenis, technologie, 

en dromen dat zelfs in een overstroming alles met je mee zou reizen: 

herinneringen aan dijken, windmolens, tulpenvelden en steden op palen. 

Waar zou je heen kunnen? Misschien naar hoger gelegen delen, zoals de Veluwe 

of Zuid-Limburg – maar daar begint de vraag: wordt dat ook een ‘nieuw 

Nederland’? En wat laat je hier achter? 

Misschien is het antwoord niet alleen fysiek vluchten, maar ook leren om mee te 

bewegen. Vlotten bouwen in plaats van dijken, drijvende steden in plaats van 

vaste grond. Het water hoeft geen vijand te blijven; misschien kan het zelfs een 

nieuw verhaal worden.  

Wat denk je, mens, kan je dat aan? 

 

 


